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Bezieling gaat over de wijze waarop je de weg bewandelt;
met bevlogenheid en passie. Je kunt bezieling niet
afdwingen of aanleren, die komt van binnenuit. Het is
de voldoening die niets te maken heeft met materiéle
bevrediging of status.

Bij het bergbeklimmen en zeker bij het beklimmen van bergen boven 8ooo meter moet je volledig
uit je comfortzone stappen. De omstandigheden zijn extreem en er zit altijd wel iets tegen; tenten
zijn ingesneeuwd, het is min twintig graden, het stormt, er is lawinegevaar of risico op de val in een
gletsjerspleet. Het wordt dan al snel duidelijk of je beschikt over voldoende veerkracht en met name of
je wel écht gemotiveerd bent. Je komt er niet door te zeggen: "De Everest beklimmen? O, dat wil ik ook
wel.” Gaan voor het hoogste, wat het ook is, lukt alleen als je het écht wilt. Als je ervoor kiest, ervoor

gaat en bovenal als je wérkelijk bezield bent.

In 1999 had ik het voorrecht de hoogste berg ter wereld te beklimmen, Mount Everest (8848 meter),
ook wel Chomolungma genaamd, ‘moedergodin van de aarde’. Ik maakte deel uit van een internatio-
naal team. Zo ook twee jonge Britse klimmers: de 22 jarige Michael en 25 jarige Jamie. Beiden waren
succesvol als effectenhandelaar in Londen en hadden op een dag hun ultieme doel geformuleerd: het
beklimmen van Mount Everest! Dat zou echte roem opleveren, te meer daar Michael de jongste Brit

zou kunnen worden met de hoogste top op zak.

Drie weken na de start van onze expeditie besloot Jamie af te haken. We waren net in het basiskamp
op 5350 meter gearriveerd en hadden de eerste klimronde achter de rug. Jamie was echter tot de
conclusie gekomen dat hij een verkeerde keus had gemaakt. Hij had last van hoogteziekte en heimwee.
Bovendien had hij het gevoel zijn leven op het spel te zetten met de klim. Hij beleefde nul komma nul

plezier aan de expeditie. En dus trok hij zich terug. De rest van het team vond hem een slappeling.
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Ik keek daar anders tegenaan. Hij was weliswaar naief geweest door deel te nemen, maar ik vond zijn
besluit getuigen van zelfinzicht en durf. Hij zag tijdig in dat hij zichzelf (en mogelijk anderen) in gevaar
zou brengen, als hij zonder bezieling verder zou klimmen. Ondanks de gigantische investering van
$ 40.000,- en het gezichtsverlies, had hij het lef terug te komen op zijn keuze. Daardoor bleef hij niet

alleen dicht bij zichzelf, bovenal kwam hij gezond en wel terug.

Uiteindelijk zou ik op hemelvaartsdag, 13 mei 1999, met negen teamgenoten de top bereiken. De
jonge Brit Michael was die dag de langzaamste, en werd door de expeditieleider honderd meter onder
de top gemaand om te keren. Het werd te laat en er restte niet genoeg tijd voor een veilige afdaling.
Michael weigerde. Omkeren vlak onder de top terwijl hij zoveel geld had betaald? Geen sprake van! Mi-
cheal klom door en werd inderdaad de jongste Brit die de Everest-top haalde. Maar het liep niet goed
af. Hij raakte vermist tijdens de storm die ons in de afdaling trof. Tot op de dag van vandaag is zijn

lichaam niet teruggevonden. Is zijn blinde ambitie hem fataal geworden? We zullen het nooit weten.

Je kunt gedreven zijn voor de top, maar ben je ook werkelijk bezield? Het werkt niet als het slechts
om die top gaat. Als het je alleen gaat om de status, de macht en/of het geld. Of het nu om een
sportprestatie gaat, je werk of wat dan ook.

Als je ambitieus bent en hard werkt, maar niet met je hart toegewijd bent, doe je jezelf geweld aan.
En het is de vraag hoe lang je dat toneelstuk volhoudt. Dat kan een tijd goed gaan, maar op gegeven
moment breekt het je op. Wat je doet, moet kloppen met je innerlijke vuur. Met passie en liefde bezig
zijn inspireert, levert voldoening en energie op. Natuurlijk, er zijn ook slechte dagen en periodes. Dat
niets lijkt te werken, dat het tegenzit. Maar juist passie en bezieling geven de energie en reserve om

die lastige tijden te overbruggen.

Bezieling is cruciaal bij het realiseren van een ambitieus doel en tegelijkertijd te genieten van de
reis. Draai dus aan het roer — of gooi het om — als je geen inspiratie (meer) vindt in wat je doet. Je
kunt tenslotte zowel de route als de bestemming veranderen. Het is zonde om je energie langdurig te

verspillen. Heb het lef te kiezen. Leef met hart en ziel!

Katja Staartjes

Dit artikel is geschreven door Katja Staartjes, de eerste Nederlandse vrouw die de

Mount Everest beklom. Als actieve bergbeklimmer en teamcoach begeeft zij zich

regelmatig in complexe en risicovolle omgevingen. Wij laten ons graag door haar
ervaringen inspireren. www.katjastaartjes.nl




